Hoe kwam vechtsport in Robot-
oorlog terecht?

Tk wilde een spannende serie over
vechtsporten schrijven. Omdat ik
bang was dat het te gewelddadig
zou worden, bedacht ik een verhaal
over gevaarlijke robots. Zo hoeven
mensen niet tegen elkaar te vechten,
maar kunnen ze elkaar juist helpen.

s o _ ; Ook wilde ik kinderen laten zien dat -
Het vijfde en voorlopig laatste boek in de bij alle vechtsporten zelfbeheersing
Robotoorlog-serie van Rian Visser 1s ver- en respect belangrijk zijn. Bij aikido

leer je bovendien hoe je je hoofd rus-
tig kunt maken. ‘Mushin’ heet dat.’

schenen: Verdwenen Vijand (BOOKS2DOWNLOAD 9+).
De reeks gaat over Denny, Tilia en Arion, die .
strijden tegen machtige robots. Ze gebruiken welke vechtscene vind je het best

daarbij technieken uit oude vechtsporten. gelukt?
‘Aan het eind van boek 5 staat een

bijzondere vechtscene waarin goed

Wat heb jij met vechtsport? Je natuurlijke energie te ge- en kwaad in elkaar overvloeien.
Rian: ‘Op mijn achtste ging bruiken. Japanners noemen Kan een held soms ook slecht zijn?
ik al op judo. Ik vond het dit ki en de Chinezen ehi. Ik En kan een schurk

leuk om goed te leren vallen, z1t ook nog op Katori Shinto = goede dingen doen?
iemand omver te werpen of Ryu, een eeuwenoude vecht- Na dit gevecht is
met een armklem in bedwang  sport waarbij je leert zwaard- - de strijd tegen de

te houden. Na de bruine band  vechten als de samoerai. Dat robots voorbij. Maar
judo, ben ik jiyjitsu gaan doen is ongelooflijk gaaf!’ je weet nooit of ze
en daarna aikido. Bij deze b toch weer ergens
verdedigingssport leer je om _ | opduiken..” @ °




